Inspiratiefestival Terschelling 2023

Op vrijdag 20 oktober was ik al vroeg op weg met de auto om Ans Krijt en
Esther Goes op te halen, we gingen naar het Inspiratiefestival op Terschelling
en we hadden er heel veel zin in!

We laden de bagage in en daar gingen we op weg naar Harlingen .

De weersvoorspellingen waren niet al te best, de lucht was grijs , regen buien
volop en een flinke oosterstorm !

Er zou die morgen nog maar 1 veerdienst varen en die boot wilden wij niet
missen !

De bootreis ging voorspoedig en onderweg zagen we nog een zeehond
zwemmen , dat was toch wel bijzonder om te zien !

Aan gekomen op Terschelling had de storm zich flink ontwikkeld en was het
onmogelijk om nog te kunnen fietsen, je werd omver geblazen !

We werden door de storm met onze bagage bij ons, zo de kerk in gewaaid en
daar was de opening en ontmoetingsdienst .

Het was er fijn warm en we konden genieten van een optreden van een koor
met een geweldige dirigent die de hele kerk in beweging bracht !

Drie dominees die ons wilde inspireren om vooral mee te bewegen in de kerk
van vandaag , ze vormden een levende groep met mensen die met elkaar
verbindingen en bewegingen uitbeelden .

Het was een mooi begin van een weekend vol verdieping , ontmoetingen,
creatieve werkvormen en andere vormen van geloofsbeleving .

Helaas ondervonden we wel veel hinder van het slechte weer en hebben we
vele workshops niet kunnen bezoeken .

De activiteiten die we wel hebben gedaan waren bedoeld als een opfrisser om
je persoonlijke geloof te verdiepen , inspiratie op te doen voor de kerkelijke
praktijk .

Mensen ontmoeten tijdens een wandeling door de duinen, in gesprek gaan en
elkaar inspireren ,bemoedigen en nieuwe ideeén uitwisselen.

Maaltijd houden in een kerkje zomaar aan twee lange tafels in gesprek gaan
over “ de Geest “ met mooie mensen ,nieuwe gezichten, verschillende
achtergronden en verhalen , eenvoudig maar zo krachtig tegelijkertijd, het
delen van soep met brood !

Zo fietsen we weer naar Midland terug ,het werd al donker en een miezer
regen, in gedachten verzonken een ieder met haar eigen verhaal .....

We hadden een huisje gehuurd en in de avonden hadden Ans Esther en ik ook
mooie gesprekken met inhoud en verdieping !

Ans had kaarten mee genomen waarop onderwerpen stonden wat genoeg
gespreksstof deed opwaaien !



Zo hebben we een ieder met onze eigen beleving inspiratie opgedaan in een
weekend waar op zondag de zon scheen, we in een bomvolle kerk een
eredienst mochten beleven, langs de zee op het strand gewandeld , een
zwerm drieteensteltlopers gezien blauwe kwallen , schaarschelpen, zeesterren
, wat is Gods Schepping toch mooi en vooral inspirerend !

Met voldoende bagage gaan we weer terug naar het vaste land , we blijven
mee bewegen ,in de kerk, in Klein Salland , met elkaar in ons dorp, in deze
wereld.

Het festival werd georganiseerd door de Protestantse Theologische
Universiteit, de Protestantse Kerk Nederland, de Evangelische Lutherse kerk, de
Raad van Kerken in Nederland en de gezamenlijke kerken op Terschelling.

Vriendelijke groet
Cora Schensema



